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Beste lezer,

Voor u ligt weer een nieuwe
Camillusbode met vooral
informatie over twee projecten
van de Camillianen. Het Hof
van Schondeln, zoals de
mantelzorgwoningen naast het 1614
klooster inmiddels heten en het
centrum van Maria Poulissen
het Centro Educativo San
Camilo in Barranquilla.

Ook vindt u een gedachtenis
aan pater Piet Denneman, die
jarenlang de redacteur van

de Camillusbode was. Zowel
door het slinkende aantal
medebroeders alsook door de
hoge kosten is het voor ons
van belang om grondig na te
denken over de toekomst van
de Camillusbode. Er bestaat de mogelijkheid van een digitale
versie, dat bespaart veel druk- en portokosten, maar is niet zo
uitnodigend om even in een verloren uurtje ter hand te nemen.
Daarover meer in het decembernummer, maar nu al zijn uw
reacties van harte welkom via een brief of een mailtje naar
camnl@xs4all.nl,

In 2014 viert de orde dat de heilige Camillus 4 eeuwen geleden op
14 juli is overleden.

Gedurende dit jaar zijn er verschillende activiteiten binnen de orde
en de Nederlands-Duitse groep van de Camillianen.

Zo komen we allemaal voor een week bij elkaar en is er in het
najaar een gezamenlijke retraite. Mocht u meer informatie willen
hebben over de orde van de Camillianen wereldwijd, dan kunt u
terecht op: www.camilliani.org. Daar is veel informatie te vinden.
Na de algemene vergadering van de orde in mei jl. is pater
Siegmund Malinowski opnieuw voor drie jaar gekozen als
provinciaal overste van onze provincie.

Verschijnt gratis
tweemaal per jaar in

een oplage van 1500
exemplaren, hoewel
giften voor de missie of
de onkosten welkom zijn.
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Mantelzorg: een tovermiddel

Een paar weken geleden
woonde ik een vergadering
bij over de veranderingen
in de zorg ten gevolge van
alle bezuinigingen en de
stelselwijzigingen waaraan
het kabinet momenteel
werkt.

In het historische overzicht
werd de periode na de
tweede wereldoorlog als
ideaal voorgesteld van een
samenleving die aandacht had
voor de zieken en de zwakken
in de eigen omgeving. Er

was veel solidariteit onder de
mensen en men was bereid
elkaar te helpen. Een groot
aantal mensen, vooral vrouwen,
stichtten geen gezin maar
zagen hun levenstaak erin om
hun ouders “aan hun einde”
te brengen. De zorg was toen
voor de overheid goedkoop,
omdat het meeste onderling
geregeld werd.

Begin 1960 kwamen de
verpleeghuizen op, omdat de
natuurlijke mantelzorg voor
langdurige zieken onder druk
kwam te staan. Maar toen was
het nog betaalbaar.

In het begin van het
verpleeghuis St. Camillus bij
voorbeeld kostte een dag
opname rond de 7 gulden

(€ 3,20). Daarvoor kreeg de
patiént verpleging, medische,
fysiotherapeutische en
geestelijke zorg. Later kwamen
daar de maatschappelijke en
psychologische zorg bij, maar
toen werd het al duurder.

In veel verhalen rond
stelselwijzigingen en
kostenbeheersing in de

zorg wordt met weemoed

teruggekeken op die eerste
tijd na de oorlog, toen de
wereld nog in orde was. In
die solidariteit van de mensen
onder elkaar speelden de
levensbeschouwelijke zuilen
een belangrijke rol. Toch
vergeten veel mensen, dat

er sinds die tijd wel het een
en ander veranderd is en de
manier van zorg verlenen van
toen nu niet meer op diezelfde
manier mogelijk is. Denken
we alleen maar aan de grootte
van de gezinnen toen en de
kinderen, die als ze uit huis
gingen, toch vaak in de buurt
bleven wonen.

Het toverwoord voor de
noodzakelijke kosten-
beheersing en de stelsel-
wijziging in de zorg is de
Mantelzorg. Het voor elkaar
opkomen als kind of kleinkind
of ook als goede buur /
vriend. Een groot aantal
zorgvragen kunnen daardoor
opgelost worden. De gewone
dagelijkse ondersteuning kan

op deze manier laagdrempelig
en goedkoop gerealiseerd
worden. Verwonderlijk is
evenwel, dat een minister van
hetzelfde kabinet vindt dat

de arbeidsparticipatie (van
vooral vrouwen) omhoog moet.
Dat betekent, dat er dan nog
minder mensen beschikbaar
zijn voor de mantelzorg.

Camillianen als
mantelzorgers

Enkele jaren geleden hebben
wij ons als Nederlandse
gemeenschap bezonnen

op onze toekomst in de
gezondheidszorg. De groep
Camillianen werd kleiner en
ging of was al met pensioen.
Toch wilden we nog voor

de zieken en armen blijven
werken. Er werden dus plannen
gesmeed. Daarbij waren

twee zaken van belang. We
hadden een gebouw, het oude
paviljoen waar tot 1973 het
verpleeghuis was gehuisvest,
dat binnen afzienbare tijd



leeg zou komen en voorts
hadden we als communiteit de
ervaring opgedaan, dat je weg
vinden in het zorglandschap
een hele Klus is. Pater Louis
Hobus, die ziek uit Tanzania
terugkwam, woonde tot zijn
dood in onze communiteit en
wij probeerden zo goed en zo
kwaad als het kon voor hem

te zorgen en alles voor hem te
regelen. Dat was echter niet zo
gemakkelijk. Hoe vind je je weg
tussen al die voorzieningen en
nog belangrijker: hoe stem je
die voorzieningen op elkaar

af. Een fikse opgave en dan
hadden wij nog het voordeel,
dat we door ons werk goede
contacten hadden met de
verschillende zorgverleners.

Er is op de zorgmarkt van

alles te krijgen, maar het is
lastig daarin door te dringen.
De zorg is zo versplinterd en
er is vaak zo weinig tijd voor
overdracht en echt aandacht
hebben voor de totale mens,
dat het ons goed leek om met
ons nieuwe werk bij het begin
te starten. Na veel plannen
maken, bouwtekeningen en
financiéle berekeningen konden
we in 2011 beginnen met de
verbouwing van het paviljoen
tot 18 mantelzorgwoningen.
Elke woning werd voorzien van
een zitkamer met open keuken,
een slaapkamer, badkamer

en een berging. De huurprijs
konden we op drie woningen
na onder de huurtoeslaggrens
houden. Door de prachtige
ligging midden in een park

en het gebruik van natuurlijke
materialen was er vanaf het
begin al veel interesse in de
woningen.

Voor wie zijn de woningen
bestemd?

Allereerst voor mensen die
weinig of geen familie hebben
of waarvan de familie ver weg
woont. Het gebeurt ook wel,
dat er wel familie is, maar

het contact niet optimaal

is. Door deze doelstelling
vielen veel geinteresseerden
als mogelijke huurder af.
Uiteindelijk moesten we onze
strenge toelatingseisen wat
verzachten om de resterende
woningen te kunnen verhuren,
want leegstand kunnen we
ons financieel niet veroorloven.
De bank verwacht, dat de
hypotheek wordt betaald. Op
het ogenblik zijn alle woningen
verhuurd en horen we overal
positieve geluiden, hoewel er
natuurlijk aan elk bouwwerk
kinderziektes kleven, maar
met behulp van de aannemer
worden die steeds weer
verholpen.

De toekomst

Toen we begonnen met

de plannen voor het Hof

van Schondeln, zoals de
mantelzorgwoningen intussen
heten, woonden er nog 5
Camillianen in het ernaast
gelegen klooster, maar door
het vertrek van Vincent en het
overlijden van Piet zijn er nu
nog maar drie over. Daarom

is het heel fijn dat Henk Nijhof
ons tijdens zijn sabbatjaar met
de mantelzorg helpt. Toch blijft
de toekomst een punt van
zorg. Daarom hebben we al in
het begin een beheerstichting
opgericht, die de woningen
beheert en bestaat uit niet-
kloosterlingen. Bij hen ligt
voor een groot gedeelte de
continuiteit voor de toekomst.
Wij als kloosterlingen verlenen
nu de dagelijkse (en nachtelijke)
mantelzorg en krijgen
binnenkort de hulp van twee
vrijwilligers, die ons daarbij
willen ondersteunen.



Net een klein dorp

In en rondom het klooster is
er overal bedrijvigheid. Naast
de mantelzorgwoningen en
het eigenlijke Klooster bieden
de gebouwen ook onderdak
aan een kinderopvang voor
kinderen van 0 tot 12 jaar

en een aantal jongeren

die een gedeelte van het
klooster bewonen. De oudste
bewoner is 93 en de jongste
“overdagbewoner” moet nog

1 worden. Het is dus een
levendige bedoening op ons
terrein. Dit bevordert ook

de sociale contacten onder
elkaar. Zo helpt iemand van de
jongeren de oudere bewoners
van het Hof van Schéndeln
wanneer zij problemen hebben
met hun computer. Ook
onderling nemen de contacten
van de hof-bewoners steeds
meer toe, waardoor er in een
gezellige sfeer veel onderlinge
hulp ontstaat.

In dit nummer van de
Camillusbode vindt u enkele
berichten van bewoners van
het Hof van Schéndeln.

Paul Schreur

In dankbare herinnering aan

Pater Piet Denneman
Camilliaan

Op 11 april jongstleden overleed pater Piet Denneman.
De lezers van de Camillusbode kennen hem van de stukjes,
die hij vaak schreef aan het begin van de Bode.

Hier volgt een korte levensloop
van Piet.

Hij werd geboren in het Noord
Hollandse Limmen. Daar en

in Heemskerk bracht hij zijn
jeugd door als oudste van een
gezin met 7 kinderen. Al vroeg
uitte hij de wens om priester-
kloosterling te worden. Daarom
ging hij eerst naar het seminarie
van de Missionarissen van de
Heilige Harten in Driehuis en
later naar het seminarie van de
Camillianen in Roermond. In
Roermond was maar een kleine

groep studenten en kon je
dus bijna van privé onderricht
spreken. In 1962 vertrok hij met
5 andere klasgenoten naar het
noviciaat in het Oostenrijkse
Hilariberg om zich daar voor
te bereiden op een leven

als Camilliaan. Vervolgens
zette hij zijn opleiding voort

in Pfaffing bij Vécklamarkt in
Qostenrijk. Naast de opleiding
in de filosofische vakken was
er in Pfaffing ook een grote
boerderij, waar Piet in zijn vrije
tijd graag werkte. In Mlnster



in Noord Duitsland en vanaf
1976 in Nijmegen studeerde
hij theologie. Na het afsluiten
van zijn opleiding werd hij in
1969 door Mgr. Bluyssen tot
priester gewijd in de Boskapel
in Nijmegen.

Na zijn studie volgde nog een
tweejarige stage, eerst in het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in
Amsterdam en vervolgens in de
Rotterdamse haven, waar de
werknemers juist toen besloten
tot een langdurige staking.

Met deze bagage in zijn

rugzak werd Piet pastor

in het ziekenhuis van
Eschweiler bij Aken. In

die buurt waren meerdere
Nederlandse Camillianen als
ziekenhuispastor werkzaam,
zodat er toch een zekere

vorm van communiteitsleven
mogelijk was.

Intussen waren de jongere
medebroeders pogingen

aan het doen om samen als
communiteit het werk voor de
zieken op te pakken. De eerste
contacten werden gelegd met
het universitaire ziekenhuis,

het Klinikum in Aken, wat op
korte afstand van het klooster
in Vaals gebouwd werd. Helaas
mislukten de onderhandelingen
met het bisdom. Zij wilden, dat
de zielzorgers in dienst van

het bisdom kwamen, terwijl
wij, daarin gesteund door de
regel van de orde, graag een
contract met het ziekenhuis
wilden. Een volgende poging
werd gedaan in het bisdom
Den Bosch. Daar waren wel
steden met de mogelijkheid,
dat er meerdere Camillianen in
een ziekenhuis konden werken.

Wij vonden in 1978 een gewillig
oor bij de bisschop van Den
Bosch, waar een communiteit
van 4 medebroeders in het
Groot Ziekengasthuis en een
verpleeghuis aan de slag ging.
In het GrootZiekengasthuis
werkte Piet ruim 16 jaar als
ziekenhuispastor en maakte
daar veel ontwikkelingen in de
pastorale zorg mee. Hij was

in die tijd onder andere ook
secretaris van de Brabantse
ziekenhuispastores.

Omdat de communiteiten

van Roermond en Den Bosch
steeds kleiner werden,
besloot de provincie om de
Nederlandse leden samen te
brengen in Roermond.

Ook hier zette Piet zijn werk
bij de zieken voort in het St.
Laurentiusziekenhuis, waar hij
tot zijn pensionering in 2006
werkzaam was. Daarna bleef
hij als vrijwilliger zijn pastorale
diensten aan de patiénten
voortzetten. Ook was hij de
laatste tijd pastoraal actief

in twee verzorgingshuizen in
Swalmen.

Binnen de orde van de
Camillianen vervulde Piet
verschillende functies ten
behoeve van de Nederlandse
medebroeders en zusters. Als
overste en econoom, redacteur
van de Camillusbode,
betrokken bij de missies in
Tanzania en Colombia en van
1989 tot 1995 als provinciaal
overste zette hij zich in

voor de groep Nederlandse
Camillianen.

In zijn vrije tijd was hij
een enthousiast fietser en

grasmaaier. Bij slecht weer
hield hij zich bezig met het
vertalen van belangrijke boeken
van de Orde vanuit het ltaliaans
naar het Nederlands.

Piet hield niet erg van
veranderingen en was juist
daardoor een vaste waarde in
het leven van de communiteit.
In november van het vorige
jaar werd Piet overvallen door
een gezwel in de hersenen.
Ondanks alle goede medische
zorg moest zijn lichaam het
onderspit delven, want Piet had
graag nog een tijd verder willen
leven en greep daarvoor alle
beschikbare kansen aan. In de
laatste maanden van zijn leven
die gekenmerkt werden door
een steeds verder verliezen
van zijn levenskracht en
spraakvermogen, maakte Piet
een gelaten en afwachtende
indruk. Gelukkig mocht hij de
laatste drie weken in hospice
de Ark doorbrengen, waar hij
omringd met veel liefdevolle
zorg van het team, zijn mede-
Camillianen en familieleden

in rust en zonder pijn tot zijn
einde op 11 april kon leven.
Zeker in een al heel kleine
groep is het wegvallen van Piet
een zwaar verlies.

Wij zullen zijn aanwezigheid en
werken erg missen.

Paul Schreur



Mevrouw Pouls

Bewoonster van het eerste uur

Eind dit jaar hoopt zij haar
negentigste verjaardag

te kunnen vieren. Haar
gezondheid is niet geweldig
goed, maar met hulp van
verschillende kanten, kan zij
toch in haar woning in het Hof
van Schondeln blijven wonen.

Op 15 augustus 2012 nam

zij haar intrek in haar woning

in het mantelzorgcomplex in
het park rond het voormalige
kasteel van de graaf van
Aefferden. Dit kasteel is sinds
het einde van de twintiger jaren
van de vorige eeuw in gebruik

als klooster van de Camillianen.

Ik had een gesprek met haar,
haar dochter en schoonzoon.

Welke mantelzorg hebt u
nodig van de kloosterlingen?
Eigenlijk vooral sociale
begeleiding, want als je niet
meer mobiel bent, dreigt er
gauw vereenzaming. Daarom
ben ik zo blij met pater Theo,
die me vaak komt bezoeken.
Daarnaast de hand en span
diensten als er iets nodig is,
vult haar schoonzoon aan.
Voor mij is zelfstandig wonen
heel belangrijk. Je eigen
woning waar je het voor het
zeggen hebt. En hier is dat
mogelijk.

De hand en spandiensten
vanuit het klooster bestaan uit
verschillende dingen. Naar het
ziekenhuis gebracht worden
voor onderzoeken of consulten
bij specialisten, Tussendoor
boodschappen doen als er iets
extra nodig is. Mijn kinderen
doen een keer in de week

de grote boodschappen,

maar af en toe mis je toch

iets. Een wandelingetje in

het park, naar de vijver of op
woensdagmiddag naar de H.
Mis in het verpleeghuis, want
op zondagmorgen kan ik niet,
vanwege de verzorging door
de thuiszorg. Of die keer dat
ik naast mijn stoel gevallen
was. Toen ik belde stonden
er een paar minuten later
twee mensen van het klooster
klaar om me weer in mijn
stoel te helpen. Maar ook het
regelen van dingen. Na mijn
heupoperatie moest ik in het
verpleeghuis revalideren. |k
vond het verschrikkelijk daar
te moeten zijn. Maar pater
Theo bracht me met mijn

rolstoel naar mijn woning om
er koffie te gaan drinken en
gewoon weer even thuis te
zijn. Ook mijn kinderen hielpen
hierin mee. Daarnaast wat
onderhoud, zoals lampjes
vervangen enzovoort.

U hebt ook professionele
hulpverleners?

’s Morgens wordt ik gewassen
door de thuiszorg en ’s avonds
maken ze me klaar voor de
nacht, dan kan ik zelf met mijn
rolstoel naar het bed rijden en
erin kruipen. Een keer in de
week krijg ik drie uur poetshulp
en de huisarts komt regelmatig.
Verder heb ik steun van de




Kinderen, maar die wonen niet
echt in de buurt. Gerard en
Annie wonen in Moordrecht
en een andere dochter woont
in Doetinchem. Die komen

om de week en dan zorgt mijn
dochter in Montfort voor het
hondje, dat ik vroeger had en
ze brengt hem dan regelmatig
mee. Ook komt mijn dochter
uit Venlo meestal elke week
koffie drinken en komt mijn
jongste dochter ook als zij kan.
Eenmaal per week worden
vers/koel maaltijden gebracht,
zodat ik toch een warme
maaltijd heb, maar binnenkort
ga ik weer zelf koken. Dus ook
naast de mantelzorg vanuit het
klooster heb ik veel hulp.

Voor ons als kinderen is het
een fijn gevoel, dat er iemand
dichtbij haar woont die direct
ter plaatse is wanneer er iets
aan de hand is. Dan vertrek je
met een geruster gevoel weer
naar het westen. Moeder is

al 34 jaar weduwe, dus wel
gewend aan alleen zijn, maar
regelmatige bezoekjes zijn voor
haar heel belangrijk. Het is een
prachtig project, kleinschalig en
heel persoonlijk.

Deze woning en de zorg zijn
het beste wat mij de laatste
jaren overkomen is. Jammer
dat ik dat niet al jaren geleden
gehad heb, maar toen was

het Hof van Schondeln er nog
niet. Het is hier heel fijn met de
vogels en de beestjes viak voor
je raam. Als ik hier wegga is het
tussen zes plankjes.

Paul Schreur

Mevrouw Ine Passage
Sinds 15 januari bewoonster van het

Hof van Schondeln

Wat heeft u bewogen hier
naartoe te komen?

Het is altijd mijn ideaal geweest

midden in de stad te wonen,
overal lekker dichtbij, maar
door mijn ziekte (Multiple
sclerose) ging dat niet meer.

Ik woonde in een flat in de
stad op de eerste verdieping,
waar ik mijn scootmobiel niet
dichtbij mijn woning kwijt kon.
Als ik boodschappen gedaan
had of gewoon thuiskwam,
moest ik een veel te groot stuk
lopen en dat ging op den duur
steeds moeizamer. |k heb wel
heel lang geaarzeld of ik wel
hier zou willen wonen. |k ben
wel 7 keer wezen kijken en
steeds twijfelde ik. Mijn familie
en kennissen zeiden, dat ik
het moest doen, maar ik bleef
aarzelen. Ik heb de knoop toch
doorgehakt en ben hier naartoe
gekomen. Mijn scootmobiel
staat nu op 4 meter afstand
van mijn woonkamer. Heerlijk
dichtbij.

Was ook de geboden
mantelzorg van invioed op
uw keuze?

Eigenlijk wel. Mijn gezondheid
gaat langzaam achteruit, dat
komt door de ziekte en dan

is het wel fijn als er hulp in de
buurt is. Mijn toekomst is heel
onzeker en ik weet niet welke
hulp ik in de toekomst nodig
zal hebben. Nu gaat het nog, al
moet ik rustig op gang komen,
maar later... ? Mijn zoon woont
in Herten, maar maakt door
zijn baan heel lange dagen in
Eindhoven en dan is hulp in de
buurt wel prettig. Soms zak ik
wel eens door mijn knieén en
kan dan niet alleen overeind

g

heel welkom. |k ben nu zeer
tevreden met mijn woning.

Wat vindt u van het gebouw?
Mooi. Ik heb lang geaarzeld
voor ik de keuze maakte,
maar daardoor was het wel
een weloverwogen keuze. lk
geniet van de omgeving hier
in het park, van de stilte in
tegenstelling tot het lawaai

in de flat in de stad. Ik kon
moeilijk met al die geluiden
omgaan. Het is hier ook een
klein complex, midden in het
park. Ook passen de houten
wanden prachtig in de natuur.

Hebt u veel contact met de
andere bewoners?

Ik heb me altijd voorgenomen
niet bij iedereen koffie te gaan
drinken, want ik wil zoveel
mogelijk zelfstandig blijven.
Door de ligging van mijn terras
komen er veel mensen langs,
die dan wel eens aankomen om
een praatje te maken, want ik
zit veel buiten. Daar geniet ik
heerlijk van, lekker lezen tussen
mijn bloemen en planten.

Ja, ik ben echt heel tevreden.

Paul Schreur



Mantelzorg: langdurig en steeds intensiever

Henny en George hebben
vanaf ongeveer 2002 voor
hun tante Mies en tante Cor
gezorgd. Twee maanden
geleden waren ook de
financiéle zaken afgewikkeld
na de dood van tante Cor, als
laatste van de twee.

We hebben samen heel wat
herinneringen aan de tantes
opgehaald, omdat de tantes

en ik in hetzelfde flatgebouw
woonden. Daardoor kon ik ze
ook weleens te hulp schieten.
Zolang ze zelfstandig woonden,
wilden ze graag alles zelf doen.
Het waren beiden actieve
dames, ook na hun werkzame
leven, zich inzettend voor
anderen, met allerlei hobby’s en
interesses. Lichamelijk werden
de mogelijkheden echter
geleidelijk minder. Niet vreemd
natuurlijk, met geboortejaren
1912 en 1911,

Tiny zorgde, als trouwe

hulp, al heel lang voor het
schoonmaken van hun flat. Zij
deed later ook de wekelijkse
boodschappen, eerst met de
tantes, later alleen.

Henny en George namen al
de bezoeken aan artsen in het
ziekenhuis voor hun rekening,
evenals aan huisarts en
tandarts. Kleding kopen werd
door Henny gedaan.
Geleidelijk namen de proble-
men toe. Tante Mies werd
slechtziend en hoorde moeilijk.
Bovendien werd ze belemmerd
door een steeds pijnlijker
wordende knie. Een operatie
bracht niet de gehoopte
verbetering. Ook tante Cor
bewoog zich moeilijker en viel

regelmatig.

Daarom werd de stap gezet
om met de tantes naar een
verzorgingshuis te gaan kijken.
Dat werd gevonden, maar dat
betekende dat Henny, George,
Tiny en nicht Noortje alles
moesten uitzoeken, inpakken,
heel de flat leeg ruimen en de
kamers in het verzorgingshuis
inrichten. Daarbij overschatten
de tantes soms hun eigen
mogelijkheden.

In september 2005 werd er
verhuisd.

Tiny bleef trouw komen

en hand- en spandiensten
verlenen. Steeds meer werk
kwam op Henny, George en
Noortje af. Om beurten deden
ze wekelijks boodschappen,
allerlei artsenbezoeken en
zorgden ze voor gezellige
uitjes.

Daarbij kwamen voor Henny
het wassen van de boven-
kleding, evenals kleine repa-
raties daaraan en maandelijks
geld pinnen. Vanaf 2007 werd

geleidelijk heel de financiéle
en overige administratie

door Henny overgenomen.
Uiteraard waren ze eerste
contactpersoon in het
verzorgingshuis.

De mantelzorg werd zo steeds
uitgebreider, deels omdat
Henny, George en Noortje zelf
signaleerden wat er gedaan
moest worden, deels op
verzoek van de tantes (zoals
met de financién) en deels op
verzoek van het personeel.

De tijdsinvestering die in het
begin af en toe een paar uurtjes
bedroeg, breidde zich nu uit tot
zeker twee dagen per week.
Tante Mies en tante Cor waren
heel blij met deze hulp en
voelden zich soms ook wel
bezwaard. Tante Mies spoorde
bij het boodschappen doen
aan: “Koop ook maar een
harinkje voor jezelf” of een
paling tijdens de kermis.

De samenwerking tussen
mantelzorgers en personeel
van het verzorgingshuis was
goed. Er werd overlegd.



In 2009 ging het helaas niet
langer in het verzorgingshuis,
omdat de tantes veel zorgbe-
hoevender werden. Dus

werd er gezocht naar een
verpleeghuis waar de tantes

in dezelfde kamers konden
komen wonen. Gescheiden
van elkaar leven konden en
wilden de bejaarde zussen
niet. Gelukkig werd er een
goede plek gevonden in een
net nieuw geopend huis. Daar
kregen tante Cor en tante Mies
2 kamers naast elkaar, met de
badkamer er tussen. Tante Cor
kreeg een rolstoel en daarmee
de vrijheid om weer zelf over de
afdeling te kunnen rondgaan.
Voor het zorgende drietal was
het een rustig gevoel dat de
zorg nu adequaat en goed
geregeld was. Er bleef voor
hen echter nog genoeg werk te
doen.

Henny en George bleven eerste
contactpersoon. Daardoor
gingen ze regelmatig naar
contactavonden en waren

er de evaluatiegesprekken.
Vooral met de verzorgende

die verantwoordelijk was voor
de tantes, was er een heel
goed contact. Op vragen werd
serieus ingegaan en zo nodig
actie ondernomen.

Vooral tante Cor was hier heel
tevreden en klaagde nooit. Voor
tante Mies lag het anders door
haar grote problemen met zien
en horen.

De mantelzorgers bleven trouw
op bezoek komen, Henny

en George in het begin 2x,
later zelfs 3x per week. Altijd
was er wel wat te doen: een
wandelingetje maken met de
tantes in de rolstoel, de kleding

verzorgen, afspraken in de
gaten houden en heel veel
andere zaken die hiervoor ook
al werden gedaan. Gelukkig
was er vanuit het verpleeghuis
waardering voor de naasten en
was er oog voor en zorg om
hun werkbelasting.

Tante Mies overleed tenslotte
als eerste van de twee in 2010.
Tante Cor miste haar, maar had
nu ook geen zorgen meer om
haar.

Met familie, veel vrienden

en bekenden hebben we de
100e verjaardag van tante

Cor gevierd. Daarna ging

het geleidelijk aan steeds
moeizamer. Ze bleef nog wel
genieten van haar advocaatje
met slagroom.

Henny en George wipten vaak
even binnen, ook om af en toe
met eten geven te helpen.
Tenslotte overleed ook tante
Corin 2012.

Tot besluit werd dus ook haar
uitvaart geregeld, waar ze zelf
al veel voor op papier had
gezet. De kamer werd leeg
geruimd en meer dan een jaar
later was dan ook de financiéle
afwikkeling rond.

Terugkijkend heeft al deze zorg
heel wat impact gehad op het
leven van Henny en George.
“Je moet met veel dingen
rekening houden”, “het is
onderdeel van je leven”, maar
“je doet het heel graag” en
“het is een stuk naastenliefde”.
Beloning was o.a. de stralende
lach van tante Cor toen ze hen,
na hun vakantie, weer zag.

Het was wel altijd passen en
meten en bijvoorbeeld steeds,

als ze zelf op vakantie gingen,
regelen dat er dan iemand
anders op bezoek ging of even
als eerste gebeld kon worden.

Al met al geeft het een goed
gevoel dat ze dit gedaan
hebben, al heeft Henny
slapeloze nachten gehad van
de financiéle afwikkeling.

Ook de kinderen en klein-
kinderen van George en Henny
gingen mee op bezoek. Als

ze in het weekend bij hun
ouders waren, wilden ze even
mee naar de tantes. Deze
genoten dan ook vooral van de
kleinkinderen. Vaak namen ze
wat lekkers mee.

Goed voorbeeld doet goed
volgen: de kinderen geven op
hun beurt ook gemakkelijk hulp
aan de oudere generatie.
Hopelijk breekt er nu voor
Henny en George een
welverdiende zorgvrije tijd aan!

Trix Coerts



Ce Camillo Colombia

Geachte lezer, hier een korte foto-impressie.
De volledige versie vindt u op www.camillianen.nl/nieuws. Giften zijn ook altijd welkom.
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Mocht het adres op deze Camillusbode
onjuist zijn, wilt u deze dan aan ons
terugsturen met het verbeterde adres.
U ontvangt dan van ons
een nieuw exemplaar.

Heeft u geen interesse (meer) om de
Camillusbode te ontvangen,
wilt u deze dan ook aan ons terugsturen
met een kleine aantekening hierover.
Dan verwijderen wij uw adres
uit ons bestand.

Camillusbode
juli 2013
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Camillianen
Heinsbergerweg 174
6045 CK Roermond
Holland

Port Betaald
Port Payé
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