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Menslievende
zorg

Bestaat er dan niet-menslievende
zorg?

Een aantal jaren geleden hebben
een aantal ordes en congregaties
die in de gezondheidszorg actief
zijn en waren, het plan opgevat
om hun ideeén door te geven

aan de werkers van nu. Ook

de Camillianen doen hieraan

mee. Wij vonden het nodig om

in deze tijd, waarin steeds meer
de nadruk schijnt te liggen op
marktwerking, protocollen en
economische haalbaarheid van de
gezondheidszorg een ander geluid
te laten horen.

Dat is natuurlijk niet vreemd, want de meeste

religieuze instituten die zich met zieken bezighielden, (= volgende pagina)
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ontstonden in een tijd dat er geen geld was voor de zorg aan arme mensen. Hun
taak was het om de zieke mens wel te zien, zich met hem of haar verbonden te
weten en gewoon samen met andere idealisten de handen uit de mouwen te
steken en aan de slag te gaan.

14 religieuze gameenschappen met “zorgwortels” hebben het initiatief genomen
om het spirituele religieuze erfgoed ook voor de huidige werkers in de zorg
zichtbaar en beschikbaar te maken. Dat doen we samen met Reliéf de christelijke
vereniging van zorgaanbieders.

Na de Glossy ‘Zin in Zorg' en de tv-uitzendingen met dubbelportretten van
rorgverleners vrogger en nu werden ook een aantal lesmodules samengesteld voor
de verschillende zorgopleidingen. Deze lesmodules konden en kunnen nog steeds
gratis van het internet gedownload worden.

Begin dit jaar kwam het boek ‘Mijn waardevolle zorgmomenten' uit, waarin

een groot aantal verhalen van zorgverleners gebundeld zijn samen met allerlei
praktische dingen om zelf te doen.

Een groot succes waren ook de reflectiekaartjes met korte spreuken en oneliners,
die je aan het denken kunnen zetten of een gesprek onder collega’s kunnen
uitlokken. In de komende tijd staan er weer een aantal nieuwe initiatieven op het
programma. We gaan verder met de inspiratiedagen en willen een tweetal boekjes
voor ouderen en kinderen van de basisschool uitgeven. Daarnaast proberen we
een aantal podcasts te produceren, waarin korte geluidsfragmenten te beluisteren
ziin over de spirituele achtergrond van de zorg. Omdat dit nogal wat kosten met
zich meebrengt hebben we een crowdfundingactie gestart. Wil je meedoen? Kijk
op geloofinjeproject.nl onder ‘zorg voor de zorgverlener*.

Meer informatie over de verschillende activiteiten van de werkgroep en Reliéf kunt
u vinden op www.relief.nl

Paul Schreur
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Kapel St. Camillus ontmanteld

Een kapel of een kerk te moeten sluiten roept veel emoties op. Voor mij zelf was
het een beladen afscheid, omdat ik als pas gewijd priester en rector van het
nieuwe verpleegtehuis Sint Camillus de kapel in 1973 voor het eerst samen met de
bewoners in gebruik had mogen nemen. Jarenlang hebben daar talloze bewoners,
verzorgers en familieleden troost en bemoediging gezocht en gevonden. De
kaarsenbak bij Maria stond altijd vol en in het intentieboek konden veel mensen
hun noden, zorgen en dankbaarheid kwijt.

Op 23 april werden de grote kerkzaal en de dagkapel van het verpleeghuis
ontmanteld en gesloten. In processie werd na de H. Mis het allerheiligste naar het
klooster van de Camillianen op de berg gebracht.

Een aantal mensen kunnen zich niet neerleggen bij de spirituele kaalslag, die



in vele zorginstellingen woedt. Zij zijn samen

aan het werk om onderaan de berg (dus goed
bereikbaar) een voor de overgebleven bewoners
en familieleden van St Camillus toegankelijke
kaarsenkapel te bouwen, Daarin zullen — als alles
UKt — 00K de mooie gebrandschilderde ramen
van Daan Wildschut weer een plek krijgen. Deze
ramen met afbeeldingen uit psalm 23 (Mijn herder
ic de Heer) zullen een mooie en inspirerende
wand vormen voor de kaarsenkapel. Wilt u dit
initiatief steunen? Stort dan uw gift op rekening
NL34 RABO 0142 3731 33 t.n.v. klooster van de
Camillianen met als bestemming: kaarsenkapel.

Paul Schreur

Zorg: ziel van de samenleving

Met dit thema hebben zich ruim 200 deelnemers aan het congres van Reliéf in
maart beziggehouden. De centrale gedachte was dat onze samenleving in zijn
hele breedte gekenmerkt wordt door zorg. Zorg voor je zelf, voor de ander, voor
je kinderen, je collega’s, de gehandicapte in de
tram, voor je stad of wijk, voor een gezonde
maaltijd en ga zo maar een halfuur door. Als we
het over de zorg hebben, spreken we meestal

over de professionele zorg en dat die steeds
moeilijker betaalbaar of bereikbaar wordt. De
gewone natuurlijk zorg is echter het cement van
ons samenleven. Als gelovige Christen zeg je
daarbij, dat zorg juist de volmaakte eredienst

(de dienst aan God) is, die ons ontmoet in de
hongerige, de dorstige, de vreemdeling, de naakte,
de zieke, de gevangene. Kortom in de werken van
barmhartigheid die Jezus ons voorhoudt in het 25
ste hoofdstuk van het evangelie van Mattheus.

In onze tijd wordt echter de angst steeds groter,
dat zorgen voor de ander niet meer normaal is.

Dat het een taak is van de overheid, waarvoor

wij belasting betalen. De zelfbewuste, autonome,
shoppende burger koopt zorg en vergeet dat 95% van de zorg zomaar gratis en
spontaan in allerlei relaties gegeven wordt. Vaak wordt ook vergeten, dat het leven
van iedere mens op zich al waardevol is en de waardevolheid van een mens niet




afhankelijk is van macht, prestaties of welvarendheid.

De waarde van een mens mag niet afhankelijk zijn van zijn economische
bijdrags aan de maatschappij. Of hij wel of niet als waardevol ervaren
wordt door de ander of de publieke opinie.

Een groot deel van de discussie rond het voltooide leven wordt tegen
deze achtergrond gevoerd. Wanneer heeft het leven van een mens nog
2in? Mag je dat zelf bepalen en ervaren en krijg je daar de gelegenheid
voor? We weten allemaal dat de zin om te leven vooral gedragen wordt
door relaties, waarin je waardevol bent. Kun je of mag je nog verder leven
wanneer je bijdrage aan de samenleving steeds minder wordt en je voor
je omgeving lastig wordt, doordat je geld kost, wat beter aan iets anders
besteed kan worden. Laatst hoorde ik iemand zeggen: “de zorgpremie
zou flink omlaag kunnen als er geen huizen voor dementerende ouderen
en zwaar gehandicapten meer zouden zijn”. Dat is natuurlijk waar, maar
is dat de samenleving die we willen. Vanuit de boodschap van het
gvangelie wordt juist een barmhartige samenleving bepleit, waarin extra
aandacht is voor de zwakkeren en hulpbehoevenden omdat juist zij voor
ons een rijkdom kunnen zijn.

Nieuw bestuur van de Camillianen

Sinds mei heeft de Nederlands-Duitse provincie van de Camillianen
een nieuw bestuur. In april kon iedereen zijn stem uitbrengen en in mei
benoemde de generaal-overste het volgende bestuur:

Provinciaal overste is pater dr. Jorg Gabriel, 48 jaar oud

Eerste raadslid en plaatsverv. provinciaal pater Paul Schreur, 72 jaar
Raadslid pater Arno Geiger, 56 jaar

Raadslid pater Norbert Riebartsch, 56 jaar

Raadslid pater Manuel Tamayo, 54 jaar

De verschillende communiteiten in Nederland en Duitsland zijn op deze
manier in het provinciebestuur vertegenwoordigd.

Maria Poulisse en Cyriel .

Swinne zijn, hoewel zij in
Barranquilla wonen, lid
van de communiteit in
Roermond.

In Tanzania is een nieuwe
provinciaal gedelegeerde
benoemd en wel

Festo Liheta als opvolger
van pater Shukrani
Mbirigenda.
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In memoriam
Pater Kees Roeleveld

Op 18 januari 2017 overleed onze
meadebroeder Kees in het Antonius
ziekenhuis in Nieuwegein.

Na een kort ziekbed bleek zijn lichaam
niet meer te kunnen herstellen en
kwam er door de vele complicaties
een einde aan zijn leven hier op aarde.
Kees mocht terugkijken op een lang
leven, dat gekenmerkt werd door
dienst aan de zieken op velerlei
manieren.

Hij werd geboren in Benschop een
langgerekt dorp naast lJsselstein.

Na de lagere school begon hij het
Klein seminarie van de Kruisheren en
vervolgens van het bisdom Utrecht.
Na deze opleiding besloot hij
Camilliaan te worden en ging naar Stidmihle bij Munster in Westfalen
voor zijn noviciaat. Vervolgens studeerde hij Filosofie en Theologie in
Pfaffing (Oostenrijk) en Sidmuhle. Op 19 juli 1959 werd hij priester
gewijd in Helden Panningen.

Zijn leven als Camilliaan was veelkleurig en bracht hem op veel
plaatsen. Na een korte periode als leraar op het klein seminarie in
Roermond werd hij benoemd tot wervingspater. Hij ging scholen en
parochies in heel Nederland af om mensen voor onze orde te werven.
In 1963 ging hij in ons klooster in Vaals werken om in 1967 rector te
worden van het St Elisabethziekenhuis in Reydt (bij Ménchengladbach).
In 1969 werd hij pastoor van de parochie van Ossum Bésighoven, waar
hij werkte tot 1983. Daarna kwam hij terug naar Nederland en werd
achtereenvolgens rector in het verpleeghuis Sint Camillus in Roermond
en Titus Brandsma in Utrecht. Op zijn zeventigste jaar verhuisde hij
naar Mariénstein in IJsselstein waar hij tot zijn dood woonde en als
zielzorger werkzaam bleef. '

Kees was een camilliaanse priester die niet van poespas hield, maar
bescheiden en attent mensen nabij was en wilde zijn.

Hij werd op 24 februari in zijn geboorteplaats Benschop begraven.




Hoop voor Barranquilla

Veertig jaar geleden streken 3 Nederlandse
Camillianen neer in de grote Colombiaanse
havenstad Barranquilla. De paters Jos
Serrareng, Frans Raaphorst en Cyriel
Swinne gingen daar als communiteit aan
het werk in het armenziekenhuis van

de stad en de parochie van de heilige
Paulus in de wijk La Paz. Het werd het
begin van een geweldige ontwikkeling

op het gebied van gezondheidszorg,
scholen en wijkontwikkeling. Later
voegden zich achtereenvolgens Mien
Klarenbeek, Huub van Neerven en Maria
Poulisse bij deze eerste pioniers. Trouwe
lezers van de Camillusbode volgen de
wederwaardigheden van de communiteit
al vele jaren en weten ook, dat we ons veel
zorgen maakten over de toekomst van de
camilliaanse aanwezigheid in Barranquilla.
In de eerste helft van juli werd de

jonge camilliaanse Colombiaan Samir
Lozano Valencia in de kathedraal van
Barranquilla tot priester gewijd. Hij is
afkomstig uit Barranquilla en wil graag

de communiteit daar komen versterken.
Door de bestuurswisseling binnen de orde is daar nog niet volledige duidelijkheid
over, maar het ziet er nu naar uit dat we in Barranquilla weer jong leven in de
communiteit krijgen.

Overval op medebroeders
in Dar es Salaam

In de vroege morgen van 13 juli werden onze medebroeders Mrosso en Mapendo
in hun huis in Vituka een wijk van Dar es Salaam door gewapende overvallers
mishandeld en beroofd. Zij drongen het huis binnen en mishandelden onze
medebroeder Mapendo en namen de telefoons, de laptops en het geld dat
voorhanden was mee.

Gelukkig hebben onze medebroeders geen blijvende schade opgelopen.



