CAMILLUS § ;.70

Jaargang 60 Aflevering 2 December 2015

Uitgave van de Camillianen in Nederland
Roermond, Heinsbergerweg 174, 6045 CK, Tel. 0475-321985
Internet: www.camillianen.nl, E-mail: camnl@xs4all.nl

Geachte lezer,

Hier weer een nieuwe
Camillusbode met de laatste
nieuwtjes van de Camillianen.
Om de kosten te beperken
hebben we gekozen voor een
afwijkend formaat, waardoor
we portokosten kunnen
besparen.

IK stuur dit jaar geen
kerstkaarten rond, want onze
vrienden en families krijgen
allen de Camillusbode. Naast
de kerstwens van Cyriel
Swinne wil ik u allen namens
de Nederlandse Camillianen
een Zalig Kerstfeest en

een heel gelukkig 2016
toewensen.

Paul Schreur

Verschijnt gratis
tweemaal per jaar.
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Kerstmis 2015

EEN VOORBODE VAN VREDE MET DE NAAM BARMHARTIGHEID

“Vrede” in Colombia en misschien ook hier, een veel
gebruikt en ook wel misbruikt woord.

Vrede: iedereen wil het, maar ieder op zijn (eigen)
andere manier: ieder geeft er zijn eigen invulling aan.

In Colombia:

- voor de regering is vrede: het tekenen van een vredes-
akkoord met de guerilla en het neerleggen van de
wapens

- voor de guerilla is vrede: deelnemen aan het politieke
proces, wapenstilstand van beide partijen

- voor vele verdreven boeren, voor viuchtelingen is vrede
het kunnen terugkeren naar hun dorp, hun land.

- Voor de overgrote meerderheid en ook de kerk is vrede: rechtvaardigheid,
vergeving, genoegdoening, respect voor het leven, respect voor de natuur, het
milieu.

In Nederland, Europa:

- Vrede zou moeten betekenen: samenleven van de verschillende kulturen en
religies.

- Maar voor anderen betekent vrede: gesloten grenzen, je zo moeizaam
verworven welstand verdedigen en beschermen

- Voor velen betekent vrede: je grenzen openen en je welstand en welvaart met
anderen delen

In onze Vlaamse streken is voor sommigen vrede de dijken opengooien, polders
onder laten lopen voor de zogenaamde voortuitgang; voor anderen hier is vrede
tevreden zijn met wat je hebt en respect voor mensen en hun geschiedenis.
Vrede, we hebben het er zo vaak over en we doen er zo weinig aan. Of we weten
het niet meer en kunnen het er ook niet over eens zijn.

Het lijkt me zinvol dat we in deze dagen onze blik dan even verleggen van de
industrie, de havens, de fabrieken, het beton, de zogenaamde welvaart, de
techniek met zijn wijze “meneeren” (wijze heren) en geleerden naar het arme kind in
de kribbe omringd door zijn liefdevolle ouders en zijn lotgenoten, de arme herders.

Die praten niet zoals wij met onze discussies of zoals onze “geleerden”, ze zijn stil,
gegrepen door het wonder van dit nieuw leven en misschien is het daarom wel dat
zij de zang van de engelen kunnen horen: Glorie aan God in den hoge en vrede op
aarde aan de mensen van goede wil......

Laat Kerstmis daarom een goede aanleiding zijn om ons te bezinnen op de vrede
die we willen en die we met anderen willen delen. Laat Kerstmis een nieuwe
gelegenheid zijn om ons door Jesus te laten inspireren en zelfs begeesteren. Laat



